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Het heilig Doopsel en Vormsel

De viering van het heilig Doopsel

Na de homile volgt de litanie en de zegening van het doopwater: zie in het boekje blz. 42-51,
zondagsmissaal blz. 115-121.

AFZWERING EN GELOOFSBELIJDENIS

Na de zegening van het doopwater ondervraagt Vader Abt de geloofsleerlinge.
Vader Abt: Verzaakt u aan de satan?
Anne-Wil: Ja, ik verzaak.
Vader Abt: En aan al zijn werken?
Anne-Wil: Ja, ik verzaak.
Vader Abt: En aan zijn verleiding?
Anne-Wil: Ja, ik verzaak.
Vader Abt: Gelooft u in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde?
Anne-Wil: Ik geloof.
Vader Abt: Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Anne-Wil: Ik geloof.
Vader Abt: Gelooft u in de heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Anne-Wil: Ik geloof.

PLECHTIGHEID VAN HET DOOPSEL

Vader Abt doopt Anne-Wil nu met de woorden: 
Anna Wilhelmina, ik doop u
in de naam van de Vader eerste begieting
en de Zoon tweede begieting
en de heilige Geest derde begieting

OVERDRACHT VAN HET DOOPKLEED

Anne-Wil, u bent bekleed met Jezus Christus
en een nieuwe mens geworden.
Aanvaard dit witte kleed
bewaar het onbesmet
tot voor de rechterstoel van onze Heer Jezus Christus,
zodat u het eeuwig leven verwerft.
Anne-Wil: Amen.

OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS

Daarna neemt Vader Abt de doopkaars en zegt:
Ik verzoek Vincent naar voren te komen
om aan de pasgedoopte Anne-Wil
het licht te overhandigen.
De peter steekt de doopkaars aan de paaskaars aan en geeft de brandende kaars aan de
pasgedoopte.



Vader Abt: Licht bent u
door uw gemeenschap met Christus.
Leef dan ook zonder ophouden
als kind van het licht;
volhard in het geloof,
opdat u bij de komst van de Heer
Hem tegemoet kunt gaan
met alle heiligen in de hemel.
Anne-Wil: Amen.

De viering van het heilig Vormsel

De pasgedoopte wordt vervolgens gevormd.

Vader Abt: Dierbare Anne-Wil,
door het doopsel bent u in Christus herboren,
en behoort u tot zijn priesterlijk volk.
U dient nu nog de heilige Geest te ontvangen,
die in ons is uitgestort.
Deze is door de Heer op het Pinksterfeest
aan de apostelen gegeven
en Hij wordt aan de gedoopten geschonken.
Ook u zult de kracht ontvangen
van de heilige Geest die beloofd is.
Door Hem bezegeld, zult u meer op Christus gaan lijken,
van diens lijden, dood en verrijzenis getuigen,
uzelf in dienst stellen van de kerk
en bijdragen aan de opbouw, in geloof en liefde,
van het lichaam van Christus.

Vader Abt richt zich tot alle aanwezigen en zegt met gevouwen handen:
Laat ons bidden,
dat onze God en Vader
de heilige Geest uitstort over deze pasgedoopte.
Moge deze Geest haar bevestigen
door zijn rijke gaven
en zalven tot gelijkvormigheid
met Jezus Christus, de Zoon van God.

Allen bidden enige ogenblikken in stilte om de zevenvoudige gave van de Geest.
Daarbij legt Vader Abt de vormeling de handen op en zegt:
Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus.
Gij hebt uw dienares herboren doen worden
uit water en de heilige Geest
en bevrijd uit de macht van de zonde.
Wij bidden U:
zend over haar de heilige Geest, de Trooster,
schenk haar de geest van wijsheid en verstand,
Allen: Amen.
de geest van inzicht en sterkte,
Allen: Amen.
de geest van kennis,
van ontzag en liefde voor uw Naam.
Allen: Amen.

De beide peters leggen de rechterhand op haar schouders.
Vader Abt zalft met de rechterduim de vormeling in kruisvorm op het voorhoofd en zegt:
Anna Wilhelmina, ontvangt het zegel



van de heilige Geest, de gave Gods.
Anne-Wil: Amen.
Vader Abt: Vrede zij u.
Anne-Wil: En vrede voor u.

Nu worden alle kaarsjes aangestoken en volgt de hernieuwing van de doopbelofte: zie in het
boekje blz. 54 ev., in het zondagsmissaal blz. 122 ev.


